
"In Memoriam" (aanvullingen t/m 31 december 2000) 

Jozef H.M. DELAHAYE

         29-03-1908:  geboren te Klimmen
         08-09-1928:  1  professie te Meerssene

         26-05-1934:  priesterwijding te Den Bosch
         07-11-1996:  overleden te Vroenhof;

     begraven te Schimmert

IN MEMORIAM

"Zalig de barmhartigen,
want zij zullen zijn barmhartigheid ondervinden.

In de nacht van 7 november 1996 overleed na een
periode van opleving 

toch nog onverwacht onze medebroeder

PATER JOZEF DELAHAYE
montfortaan

Hij werd geboren in Klimmen op 29 maart 1908. In Schimmert
studeerde hij aan de apostolische school Ste Marie en werd op 8 september
1928 in Meerssen geprofest. Na zijn filosofie- en theologiestudie in Oirschot
werd hij in 's-Hertogenbosch tot priester gewijd op 26 mei 1934. In 1936 werd
hij uitgezonden naar Malawi, waar hij aanvankelijk missionaris was in
verschillende plaatsen.

Hij was enige jaren rector van het Pius X seminarie in Nguludi.
Hij is eigenlijk heel zijn leven een leergierig iemand gebleven, die ook

orde op zaken kon houden. Dat maakte hem geschikt om lange tijd procurator
van de missie te zijn.

Hij woonde toen in Limbe, waar hij ook de zielzorg voor de
Engelssprekenden had.

In zijn laatste missiejaren was zijn gezondheid niet zo goed meer en
daarom kwam hij na zijn 65ste terug naar Europa, waar hij nog werk hoopte te
kunnen doen. Hij werd benoemd als assistent in het Mariaheiligdom van
Moresnet (België).
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Daar kreeg hij een herseninfarct, dat hem dwong te gaan rusten in
Vroenhof. Dat was in 1981. We hebben hem gekend als een mens, die zijn
kruis met moed wist te dragen.

In zijn goede jaren, maar ook in zijn rustperiode heeft men hem leren
kennen als een principieel iemand die dat zeer bewust kenbaar wist te maken.
De laatste jaren waren zwaar omdat zijn gezichtsvermogen en zijn gehoor
steeds achteruit gingen.

Wij danken God voor zijn rijke leven en met hem zijn we dankbaar dat
hij in Vroenhof een deskundige en liefdevolle zorg kreeg. Op voorspraak van
Maria en de H. Montfort vragen wij de Heer hem op te nemen in Zijn
heerlijkheid.

In Vroenhof vieren we het afscheid in de kapel op maandag 11
november om 17.15 uur. De uitvaartdienst zal plaats vinden in de parochiekerk
van de H. Remigius te Schimmert op dinsdag 12 november om 10.30 uur.

Pater Delahaye is opgebaard in het uitvaartcentrum Smeets, Spoorlaan
29 in Valkenburg.

Namens de familie mevrouw Hoen-Delahaye
Douvenrade 412
6419 AD Heerlen Th. Hustin, smm

overste

IN MEMORIAM PATER JOZEF DELAHAYE

Dierbare familieleden van pater Delahaye, zusters, confraters en vrienden,

We zijn hier samen voor een heilige Mis van dank en smeken, danken
en vragen.

Danken voor een rijk klooster- en priesterleven. Pater Jozef was 68 jaar
montfortaan en 62 jaar priester; 38 jaren daarvan was hij missionaris in Malawi
en daarna nog 7 jaren assistent in het Maria-bedevaartsoord van Moresnet.

Toen Mgr. Theunissen, pater Budé, een administratrice voor het
ziekenhuis en ik in Malawi arriveerden, was pater Jozef missieprocurator.
Halverwege Port Herald en Limbe haalde hij ons af van de trein. De reis zou te
lang duren als we met de trein tot Limbe moesten gaan. Toen wij al twee uren
in Limbe waren en na tafel nog wat napraatten, ging hij weer naar het station
om onze bagage op te halen.
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In de dagen daarna hielp hij ons met het inklaren van onze spullen bij
de douane, ging met ons naar de immigratie en de politie. Al gauw ontdekten
we, wat zijn werk als procurator allemaal inhield: de logistiek van de missie.
Zorg voor bouwmaterialen, voor de sinaasappelen- en mandarijnen plantage
van Neno. Hij zorgde dat de vruchten op de markt en in de verkoop kwamen. 
Schoolbehoeften voor alle scholen. In het kort: zorg voor alle materiële zaken
van de missie.

Hij had toen al 20 jaren missiewerk achter de rug. Missionaris op
verschillende missieposten en twee maal overste van een post. Alles wat hij
deed was goed georganiseerd en in vlot tempo. Later vernamen we dat zijn
werkwijze soms te vlot was voor de Afrikanen. Als ze bij hem kwamen met hun
vragen en problemen en ze uitvoerig om de zaak heen draaiden, dan stopte hij
hen, zo gauw hij door had waar het om ging. De mensen noemden ons
gewoonlijk bij onze voornamen: bambo Harrie, bambo Jozef, enz. Maar omdat
er meerdere Jozeffen waren, gaven ze pater Delahaye een eigen naam in hun
eigen taal: Bambo Dula-nkhani, "de pater die het gesprek afkapt".  De naam in
hun taal die ook aangaf hoe dicht hij bij hen stond.

Later jaren, hij was toen al een jaar of tien in Nederland, vroeg me een
onderwijzeres hoe bambo Dula-nkhani het toch maakte in Nederland. Ze had
nog een levendige herinnering aan de voorbereiding voor haar Eerste Commu-
nie. Toen ze met angst en vrees de eerste keer te biechten ging en iets van een
belijdenis opsomde, die ze in een kerkboek gevonden had, schoot bambo Jozef
in de lach en maakte haar lachend duidelijk dat ze onmogelijk gedaan kon
hebben, wat ze hem zojuist verteld had.

Zo kort aangebonden en ongeduldig als hij met volwassenen kon zijn,
zo hartelijk en geduldig was hij in zijn omgang met kinderen.

In de eerste lezing hoorden we: "niemand leeft voor zichzelf, niemand
sterft voor zichzelf alleen...... Ik hou meer van de engelse vertaling die we in
Malawi gebruikten en die zegt: "Leven en dood van ieder van ons heeft zijn
invloed op anderen....... Op hoevelen heeft Jozef invloed gehad in zijn
missiewerk, als procurator en later als directeur van het klein-seminarie?

In augustus 1968, toen hij aan het seminarie was, heeft hij een ernstige
maagbloeding gehad. De dokter durfde niet te opereren, omdat hij vreesde dat
hij de bloeding niet zou kunnen stoppen. Een week lang hebben we gedacht dat
hij het niet zou halen. Gelukkig kwam hij er door en in oktober kon hij naar
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Nederland voor verder herstel. Met Pasen 1969 was ik ook in Nederland en
hoorde ik, dat Jozef binnen een dag of tien weer naar Malawi zou vertrekken.

Beloken Pasen ontmoette ik hem op de afscheidsreünie met zijn familie
op Ubachsberg. Hij zei me: "De dokter in Kerkrade heeft me goedgekeurd". -
Hij had niets gezegd over de ernstige maagbloeding in augustus. Zijn argument
was: een dokter moet toch zelf kunnen zien of je gezond bent. Hij wilde terug
naar de missie.

Tot 1974 is hij toen rector geweest in Limbe voor de engels spreken-
den.  Als je 's maandags voormiddag bij hem kwam, vond je hem al bezig met
een schema voor een preekje voor de volgende zondag. Door de week las hij de
H. Mis in het tehuis voor weeskinderen en kinderen voor wie niemand zorgde.
Maar met zijn gezondheid bleef het kwakkelen. Terug in Nederland heeft hij
nog zeven jaren gewerkt in Moresnet.

In 1981 maakte een herseninfarct een eind aan dit werk. Daarna volgde
in Vroenhof een langzame revalidatie, gestaag oefenen in lopen aan de arm van
de fysiotherapeut of van een van de verzorgsters. Tijdens mijn verlof in 1984
en 1987 ontmoette ik hem. Hij had het zwaar met zijn handicap.  Ik vroeg me
af: is hij bitter geworden?

Toen ik voor goed terugkwam, zes jaar geleden, had hij zijn toestand
aanvaard. Er was weer belangstelling voor alles wat er in Malawi gebeurde. En
zelfs toen zijn horen en zien zeer moeilijk werden, wilde hij op de hoogte
blijven. Tot voor drie maanden zat hij in zijn rolstoel naast me in de eetzaal en
dan was nogal eens zijn vraag: wat heeft Roda gemaakt? Heeft Boris Becker
gewonnen?

Na een paar maanden in bed, wilde hij een tien dagen geleden weer
naar de kapel om vanuit zijn rolstoel de H. Mis mee te vieren. Woensdagmor-
gen concelebreerde hij nog. In de volgende nacht heeft de Heer hem geroepen.

Wat we hoorden in het Evangelie, daar heeft hij aan beantwoord:
"Neemt mijn juk op uw schouders en leert van mij: 'Ik ben zachtmoedig en
nederig van hart, en gij zult rust vinden".

Moge hij nu rusten in de eeuwige liefde en vreugde bij God.

H. Hameleers, smm
Pro Nostris december 1996 blz. 298 vv.
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In dankbare herinnering aan

Pater Jozef Delahaye

Hij werd geboren in Klimmen op 29

maart 1908. Door de professie werd hij

Montfortaan op 8 september 1929. Hij

werd priester gewijd na zijn studies in

Oirschot op 26 mei 1934 in Den Bosch.

Na een korte rustperiode in Egmond aan

Zee vertrok hij in 1936 naar het missie-

gebied in het toenmalig Nyassaland, nu

Malawi.

Hij begon in Neno als missionaris en via

Nguludi, Mpiri, Molere kwam hij in

Blantyre en Limbe. Daar tussendoor was

hij enkele jaren rector van het klein-

seminarie Pius X. Zijn zorgzame en

nauwkeurige aard maakte hem geschikt

om procurator van de missie te worden.

In 1974 kwam een einde aan zijn missie-

werk. Zijn gezondheid was niet sterk

meer en rond zijn 65e verjaardag zette

hij een punt achter de Afrikaanse pe-

riode.

Hij stelde zich ter beschikking als assis-

tent van het Maria-heiligdom in Mores-

net (B). Daar kreeg hij in 1981 een her-

seninfarct en was gedwongen het rustig

aan te gaan doen in het zorgcentrum

Vroenhof.

Pater Joep was in zijn gezonde tijd een

spraakzame en open man, die graag tus-

sen medebroeders was en goede verhalen

had. 

Zijn laatste jaren waren getekend door

een langzaam verval van zijn lichaam.

Hij die zo hield van muziek en sport kon

tenslotte weinig meer door zijn handicap

aan gehoor en gezichtsvermogen.

Hij droeg zijn lijden moedig, heeft tot

het laatst gevochten en geoefend om in

beweging te blijven. Na een kleine

opleving is hij toch nog onverwacht

gestorven.

We danken God voor zijn leven en

bidden om vrede en rust voor eeuwig op

voorspraak van O.L.Vrouw en de H.

Montfort.

Dat hij ruste in vrede.
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DELAHAYE+++   Jozef H.M. Pater
                                     Nationaliteit: Nederlander
Geboren        : 29-03-1908 te Klimmen   in Nederland
Ingetreden     : 1927       te Meerssen  in Nederland
Eerste geloften: 08-09-1928 te Meerssen  in Nederland
Eeuw.  geloften: 08-09-1933 te Oirschot  in Nederland
Priesterwijding: 26-05-1934 te Den Bosch in Nederland
Gewijd door:     Mgr. A.F. Diepen, bisschop van Den Bosch

                     ***HUMANIORA/VAKSCHOOL***

Montfortaans      1920-1927 te Schimmert       in Nederland

                       ***HOGERE STUDIES***

Filosofie    1928-1930 Oirschot        Nederland
Theologie    1930-1934 Oirschot        Nederland

                    ***IN DIENST VAN DE CONGREGATIE***

1934-1936 Egmond/Zee   Nederland    Rustend
1936-1937 Neno         Malawi       Missionaris
1937-1949 Nguludi      Malawi       Missionaris
1949-1951 Mpiri        Malawi       Overste
1951-1951 Molere       Malawi       Overste
1951-1953 Blantyre     Malawi       Overste
1953-1974 Limbe        Malawi       Procurator+rector Pius XII
1974-1981 Moresnet     België       Assistent bedevaarten
1981-1996 Vroenhof     Nederland    Rustend

Overleden op 07-11-1996 te Vroenhof in Nederland
Begraven                te Schimmert in Nederland


